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Lily maakt kennis met andere onderduikers…
“Ja ja,” zegt ze, “dat is ook een heel groot geheim tante, 
want de Duitsers houden niet van Joden hè. Tante… 
bent u ook een Jood? En waarom houden de Duit-
sers niet van Joden? Mama heeft mijn broertjes en 
mij uitgelegd wat Joden zijn. Wij komen uit een ver 
land en op de hele wereld wonen Joden. De Duitsers 
zoeken ons en daarom moeten wij ons verbergen. Wij 
alle maal, ook tante Judith en anderen. En papa mag 
niet eens meer naar de synagoge. U hoeft zich niet te 
verstoppen hè tante? Nou, dan bent u ook geen Jood.  

Mama zei, dat meisjes Jodin heten en jongens Jood.” 
“Zijn die grote jongens die in de hooiberg slapen ook 
Joden?” “Nee kind, die grote jongens kregen een oproep 
om te gaan werken in Duitsland. Ze moesten daar in 
een grote fabriek wapens maken of ander werk voor 
de Duitsers doen. Dat wilden ze helemaal niet, want 
die Duitsers konden met de wapens gaan schieten.  
Misschien wel op Joden. En daarom konden die jon-
gens niet meer bij hun eigen vader en moeder blijven, 
maar moesten ze zich gaan verstoppen bij andere 
mensen.” “Oh, net als ik tante?” “Ja, zoiets. Net als jij.  
Jij moet je hier ook verstoppen hè. Maar jij hebt een  
kamertje boven, naast de slaapkamer van Bep en 
de jongens moeten in de hooiberg blijven slapen.”  
“Komen er dan Duitsers hier, tante?” “Soms kan dat  
gebeuren en dan zien we ze aankomen vanaf de grote 
weg. Dan moeten de jongens heel vlug naar de hooiberg 
en stil zijn. Je begrijpt natuurlijk best wel, dat helemaal 
niemand dat mag weten hè? Zelfs de buren niet. Je 
mag er nooit over praten.” “Oh nee, dat zal ik nooit doen. 
Stel je voor dat die arme jongens echt in Duitsland  
moeten gaan werken. Ik zal er nooit over praten hoor. 
Gelukkig heeft mama ook al vaak verteld dat ik er niet 
over mag praten. Ze zei ook, dat het geheimen zijn 
en dat ik al echt een groot meisje werd en dan kun je 
ook geheimen bewaren. Dus als u dat zegt, zal ik het 
echt niet doen, ik beloof het. Toen ik nog thuis was, in  
Amsterdam, deden we wel eens ‘geheim’ spelletjes. Dat 
was toch zó leuk tante. Dan vertelde papa wat en dan 
moesten Leo of John of ik zeggen of dat ‘geheim’ was. 
En dan kregen we punten en als we dan de meeste 
punten hadden, dan had mama wat lekkers voor ons. 
Dat was echt leuk. Ik weet dus best dat als u zegt dat ik 
er nooit over mag praten, het een echt geheim is.
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Kinderen in de bunker
In november 2024 hebben 200 kinderen uit groep 8/7 
van 8 basisscholen in de Museumbunker Grebbelinie  
gepraat over oorlog; oorlog toen en oorlog nu. Dit is 
verwerkt in 8 films waarin de gesprekken van de 
kinderen zijn verwerkt tot lesmateriaal bij de lessen 
geschiedenis.

Ondertussen werd er in de grote ruimte van kano- 
boerderij Berg een presentatie gegeven door leden van 
de Historische Kring Leusden over gebeurtenissen uit 
de Tweede Wereldoorlog in onze gemeente.

Dit hebben de kinderen verwerkt in muurkranten.  
Een selectie van die muurkrant treft u hier, in de eerste 
Leusdense ‘oorlogskrant: Verhalen uit de Vuurlinie’
Het was de derde keer dat Kinderen in de Bunker  
werd uitgevoerd. Maar nu was het een hele schooldag 
op locatie en niet meer alleen de gesprekken in de bunker. 

Een projectdag over oorlog; Een presentatie over  
‘het meisje in de dekenkist’, ‘een familieverhaal over 
onderduiken en afgevoerd worden naar concentratie- 
kampen’ en over de jongen die in kamp Amersfoort 
schillen kwam ophalen, maar ook briefjes met  
boodschappen van gevangenen smikkelde. Waarna  
ze in groepjes uiteen gingen om een muurkrant  
te maken. En een activiteit waarin overleg en samen-
werken centraal stonden.

Deze krant is samengesteld uit muurkranten gemaakt 
door kinderen van de scholen die hebben meegedaan 
aan Kinderen in de Bunker in het schooljaar 2024/2025.

Achterveld
Basisschool St. Jozefschool 
Basisschool ’t Startblok

Leusden
Basisschool Loysder Hoek
GBS Het Christal
Ontmoetingschool Atlas
Samenwerkingsschool WereldWijs

Scherpenzeel
Basisschool De Dorpsbeuk

Ondergronds in de 
Tweede Wereldoorlog 
Geschreven door José Huurdeman.Een spannend en 
waargebeurd boek over dappere mensen die in het 
geheim verzet pleegden tegen de Duitse bezetters. 
Ontdek hoe jongeren, boeren en dominees hun leven 
op het spel zetten voor vrijheid.

Leestip!

Een fragment uit het boek Het meisje in de dekenkist































Mede mogelijk gemaakt door:

Kinderen 
in de Bunker

‘“heel stom, eigenlijk heel boos  ‘“heel stom, eigenlijk heel boos  
dat er oorlog in de wereld is”’dat er oorlog in de wereld is”’

  

AnnejetAnnejet
- over oorlog - - over oorlog - 

“de vader van mijn oma is toen “de vader van mijn oma is toen 
ontsnapt met een vriend en ontsnapt met een vriend en 

ondergedoken”ondergedoken”
  

BenjaminBenjamin
- over oorlog - - over oorlog - 

‘“oorlog, ja soms denk  ‘“oorlog, ja soms denk  
ik van waarom? ik van waarom? 

Wat heb je er aan denk ik dan”Wat heb je er aan denk ik dan”
  

JaydenJayden
- over oorlog - - over oorlog - 

‘“normale burgers die niks hebben  ‘“normale burgers die niks hebben  
gedaan, dat vind ik heel erg”gedaan, dat vind ik heel erg”

  JoshJosh
- over oorlog - - over oorlog - 

“de Glind, daar heb ik kogels “de Glind, daar heb ik kogels 
gevonden en een trekker  gevonden en een trekker  

van een geweer”van een geweer”
  

Johan Johan 
- over oorlog - - over oorlog - 

“dan weet je niet of je  “dan weet je niet of je  
het overleeft of niet”het overleeft of niet”

EsmeraldaEsmeralda
- over oorlog - - over oorlog - 

“dan besef je dat mensen zo bang  “dan besef je dat mensen zo bang  
zijn in de wereld”zijn in de wereld”

  
Lisa Lisa 

- over oorlog - - over oorlog - 

“in Syrië was ook oorlog, ik was  “in Syrië was ook oorlog, ik was  
toen heel klein, 2 jaar ofzo en  toen heel klein, 2 jaar ofzo en  
we moesten toen daar weg”we moesten toen daar weg”

MalakMalak
- over oorlog - - over oorlog - 

“Nederland werd ingenomen en  “Nederland werd ingenomen en  
Rotterdam gebombardeerd”Rotterdam gebombardeerd”

  
JesseJesse

- over oorlog - - over oorlog - 

“vrienden en familie achter moeten  “vrienden en familie achter moeten  
laten zou ik niet leuk vinden”laten zou ik niet leuk vinden”

Samar Samar 
- over oorlog - - over oorlog - 

“mensen die zijn gevlucht en dan  “mensen die zijn gevlucht en dan  
nergens welkom zijn”nergens welkom zijn”

  

LorelieLorelie
- over oorlog - - over oorlog - 

“dat mensen zijn doodgegaan  “dat mensen zijn doodgegaan  
door de kou of geen eten hebben”door de kou of geen eten hebben”

RoanRoan
- over oorlog - - over oorlog - 

“bij het kerkje staat het “bij het kerkje staat het 
beeldje ‘Bijna vrij’ met beeldje ‘Bijna vrij’ met 

dat meisje met die duif”dat meisje met die duif”

KiraKira
- over oorlog - - over oorlog - 

“kinderen die zijn ondergedoken, “kinderen die zijn ondergedoken, 
mensen die zijn getraumatiseerd”mensen die zijn getraumatiseerd”

  

OleOle
- over oorlog - - over oorlog - 

“in Achterveld hebben ze overlegd  “in Achterveld hebben ze overlegd  
in De Moespot over de in De Moespot over de 

voedseldroppingen”voedseldroppingen”
  

MaartenMaarten
- over oorlog - - over oorlog - 

“je kan niks meenemen van je huis,  “je kan niks meenemen van je huis,  
het was heel druk en je mocht ook  het was heel druk en je mocht ook  

geen water en zo meenemen”geen water en zo meenemen”

MayasMayas
- over oorlog - - over oorlog - 


